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Sáng mùng một Tết, màu áo trắng lại tràn ngập Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh. Chúng con 

kính dâng lên Đức Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu lời cầu nguyện chơn thành:  Cầu xin cho 

Đại Đạo hoằng khai; dân Việt cơm no áo ấm, dân trí được mở mang. 

Đến 11 giờ thì chức việc tạm ngưng cho tín đồ vào trong Đền Thánh và Điện Thờ Phật 

Mẫu để chuẩn bị cúng thời trưa. Tác giả tìm đến Chánh Môn, nhớ lại thời học sinh làm 

phụ hồ xây cất thật vui; đồng thời nghiền ngẫm hai câu đối của Đức Lý Giáo Tông: 

                                               (hình internet) 

1. CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH  

DÂN CHỦ MỤC. 

2. ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG  

TỰ DO QUYỀN. 

Tạm dịch:  

Đấng Chí Tôn ở trên cao hơn hết, mở nền Đạo lớn hướng tới hòa bình dân chủ. 

              Trước đài tôn thờ nền Đạo kỳ ba cùng chung hưởng quyền tự do. 

 

(2)   (1)   



 

 

Đôi liễn này do Đức Lý Giáo Tông ban cho để tượng trưng 

chủ nghĩa của tôn giáo Cao Đài. Tất cả 12 cổng của Nội ô 

Toà Thánh và các cổng Thánh Thất địa phương đều có khắc 

hai câu liễn này. 

 

 

 

 

 

I. CHÁNH MÔN:  

Ðức Phạm Hộ Pháp có chỉ dẫn Ban Kiến Trúc của Ðạo vẽ họa đồ Chánh môn: Bề cao 

36 thước, bề ngang 60 thước, cổng cổ kính tam quan, trên nóc đắp mái ngói có để cổ 

pháp Tam giáo.  

Một số vị cho rằng họa đồ Chánh môn của Ban Kiến Trúc vẽ theo lịnh của Ðức Hộ 

Pháp thì Chánh môn cao tới 36 thước, như vậy thì cao quá, không thích hợp nên đề 

nghị Ty Kiến Thiết Tây Ninh vẽ họa đồ khác. Ty Kiến Thiết vẽ họa đồ Chánh môn chỉ 

cao 9 thước, ngang 54 thước, trên nóc đắp 2 rồng phò cổ pháp (RỒNG ĐƯỢC THÊM 

VÀO). Họa đồ nầy được Ngài Bảo Thế chấp thuận. Sau đó thấy cổng thấp quá nên 

thêm 2m cao, như vậy chiều cao của cổng hiện nay là 11m?! năm xây dựng: 1965, Ất 

Tỵ. Kích thước bị thu nhỏ, nên bề rộng thông thuỷ cổng phụ chỉ còn 5,7 mét.  

Những con số ảo diệu 6,9 đã bị tay phàm thay đổi. Cổng chính đắp lưỡng long tranh 

châu, hoa sen, cùng ba cổ pháp. Về biểu tượng “Lưỡng long tranh châu” có một số vị 
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bàn rằng vì làm sai lời dạy của Đức Phạm Hộ Pháp nên nội bộ Hội Thánh không an 

khang, thuận thảo?! 

                                

                    Họa đồ Chánh môn của Ban Kiến Trúc vẽ theo lịnh của Ðức Phạm Hộ Pháp 

II. CỔ PHÁP CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI  

                                                 

Cao Đài Đại Đạo với tôn chỉ “Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhất” nên dùng Cổ 

Pháp Tam Giáo làm biểu tượng tôn chỉ cho nền Đại Đạo: 

 

1. Cuốn sách “XUÂN THU” biểu tượng của NHO GIÁO, KHỔNG GIÁO. 

Đó là tác phẩm viết ra bởi Đức Khổng Tử, nêu lên quan điểm về thuyết Chính danh, 

Nhất quán, Trung dung, Đại đồng. Trong sách, còn giảng dạy các nghi lễ, lời bói toán, 

văn học, âm nhạc; những luật lệ của Nhơn đạo như nghĩa vụ đối với xã hội, trong gia 

đình... Nho giáo dạy về cách đối nhân xử thế, cách để sống như một người tốt, giữ trọn 

năm đức tính: Nhân – Lễ - Nghĩa – Trí – Tín. Cuốn Xuân Thu sơn màu đỏ (Nho Giáo), 

tượng trưng cho phép Nho Gia trị thế, lập phép tu thân xử thế cho nhơn sanh;  

 



2. PHẤT CHỦ,  biểu tượng của TIÊN GIÁO, LÃO GIÁO.  

Phất là quét, là xua đuổi; Chủ là con chủ giống như con hươu, nai. Phất chủ là cái chổi 

quét bụi bằng lông đuôi con chủ nhưng hàm ý cái chổi tiên dùng quét sạch bụi trần bám 

vào Chơn Thần để cho cái Tâm được trong sạch sáng tỏ.  Thứ chổi làm từ chùm lông 

đuôi của con thú này gọi là Phất chủ hay Phất trần, tượng trưng sự tẩy trược ô uế, quét 

sạch bụi trần. Cây Phất Chủ (chổi tiên) sơn màu xanh (Đạo Tiên), tượng trưng cho khử 

phàm tánh, trở về thiên tánh.  

3. BÁT VU, biểu tượng của PHẬT GIÁO. 

Bình Bát Vu là bình bát (patra), đựng thức ăn của tăng ni Phật giáo khi đi khất thực. Đó 

là biểu tượng của sự dứt bỏ của cải của thế gian, và lòng từ bi muốn san sẻ cho người 

khác. Bình Bát Vu, sơn màu vàng; tăng ni mượn bình này mà đi phổ độ chúng sanh, 

truyền bá giáo lý vị tha, giác ngộ tự tánh thoát khỏi luân hồi.  

Tóm lại, Cổ pháp Tam giáo gồm ba món: 

- Bình Bát vu của Phật giáo đặt ở giữa. 

- Cây Phất chủ của Lão giáo (Tiên giáo) bên phải của Đức Chí-Tôn (ở trong nhìn 

ra) 

- Kinh Xuân Thu của Nho giáo đặt bên trái của Đức Chí-Tôn (bên trong nhìn ra) 

Ghép ba món này lại với nhau tượng trưng Tôn chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tức 

"Tam Giáo Qui Nguyên". Cổ pháp này là biểu tượng vềThể pháp và Bí pháp của tôn 

giáo Cao Đài.  Cổ Pháp Tam Giáo được nhắc trong Phật Mẫu Chơn Kinh: 

                                             “ Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu 

                                       Hiệp quy Tam Giáo hữu cầu chí chơn”. 

III. DÂN CHỦ MỤC LÀ GÌ? 

• Thuật ngữ DÂN CHỦ (DEMOCRACY)  xuất hiện vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên ở 

các thành bang Hy Lạp, đặc biệt là Athens cổ điển, có nghĩa là "sự cai trị của người 

dân". Trái ngược với tầng lớp quý tộc (ἀριστοκρατία, aristokratía), có nghĩa là "sự cai trị 

của giới thượng lưu". 



• Suốt lịch sử cổ đại và hiện đại, quyền công dân dân chủ ban đầu chỉ giới hạn ở tầng lớp 

ưu tú, sau đó được mở rộng cho tất cả công dân trưởng thành, thông qua các phong 

trào bầu cử của thế kỷ 19 và 20. Các nguyên tắc dân chủ được phản ánh trong việc tất 

cả các công dân đủ điều kiện đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền tiếp cận với 

các quy trình lập pháp. 

•  Ví dụ, trong một nền dân chủ đại diện, mọi lá phiếu đều có trọng lượng như nhau. 

Quyền tự do của các công dân đủ điều kiện được đảm bảo bởi các quyền hợp pháp 

được ghi trong hiến pháp. Bình đẳng pháp lý, tự do chính trị và pháp quyền thường 

được xác định là những đặc điểm nền tảng cho một nền dân chủ vận hành tốt. 

•  

III. TỰ DO QUYỀN 

Tự do là một từ ngữ khá mơ hồ, vì thế mà người ta gán cho từ ngữ ấy vô số ý nghĩa 

khác nhau.. Thật hiển nhiên là không gian tự do cá nhân trong mối quan hệ với xã hội 

không thể là vô hạn được; cách hiểu TỰ DO như “muốn làm gì thì làm” khiến cho khái 

niệm TỰ DO trở thành vô nghĩa. Xã hội không thể có tự do, nếu người này không biết 

tôn trọng tự do của người khác. Đây là thái độ cần thiết của mỗi người nhằm tạo nên 

một xã hội văn minh, biết tôn trọng sự khác biệt của người khác nếu sự khác biệt ấy 

không xâm hại đến lợi ích xã hội. Mỗi người nên suy ngẫm về việc sử dụng tự do của 

mình như thế nào để cho cuộc sống có ý nghĩa. Tự do bao gồm nhiều nội dung, trong 

đó, quan trọng nhất là: Con người có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc, bất khả xâm 

phạm về thân thể; quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, tự do tiếp cận chân lý… 

Theo nhà văn Hoàng Đạo, sau khi vượt qua cái đói, cái chết, con người ta có nhu cầu 

trước tiên là tự do. Tự do là hạnh phúc lớn nhất. NHƯNG, chỉ nghĩ đến sự tự do riêng 

của mình, dẫu có hại đến sự tự do của người khác cũng mặc, ấy là sự phóng túng. Sự 

phóng túng, mà nhiều người lầm với tự do, lẽ tự nhiên là một điều bỉ ổi. Để phân biệt 

được điều này đòi hỏi con người cần một hiểu biết nhất định, biết phân biệt phải, trái. 

Lựa chọn lý tưởng, mục đích của cuộc sống có liên quan nhiều đến tôn giáo. Con người 



có thể tự do lựa chọn đi xuống tới những thang bậc thấp kém nhất của thế giới thú vật, 

nhưng cũng có thể nâng cao bản thân mình lên tới phạm vi cao cả nhất của thần thánh. 

Con người tự do chọn lựa nên phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. 

IV. HUYỀN HỌC HAI CHỮ TỰ DO & DÂN CHỦ 

CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC 

ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN. 

Tạm dịch:  

Đấng Chí Tôn ở trên cao hơn hết, Đạo lớn hòa bình hướng tới dân chủ. 

              Trước đài tôn thờ nền Đạo kỳ ba cùng chung hưởng quyền tự do. 

 Đức Hộ Pháp giảng hai câu trên rất đặc sắc như sau:  

Hai chữ Tự Do và Dân Chủ, ở thế gian hiểu rất sai lầm. Họ chỉ có gạt gẫm tâm lý nhơn 

sanh, chớ không có thật nghĩa của nó.  

- DÂN CHỦ phải đại đồng, phải tôn trọng ý kiến của toàn thiên hạ trên thế gian mới đúng 

nghĩa. Hễ nhìn nhận Thượng Đế là cha chung thì các dân tộc đều là con một nhà, 

không thể vì dân nầy mạnh mà xâm lăng chiếm đất đàn áp dân kia. Phải thương yêu và 

công bằng như anh em ruột lo cho nhau thì mới hạp với Thiên ý.  

- Luận rộng ra, thế gian đang chia làm hai khối, một khối theo Tư Bản chủ nghĩa, một 

khối theo Cộng Sản chủ nghĩa, thì thế nào hợp lòng dân trên trái đất cho đặng. Chừng 

nào chủ nghĩa Đại Đồng được hai bên áp dụng thật sự thì quyền dân chủ mới có. 

- TỰ DO: Trời đã cho mỗi người một sự khôn ngoan để tự do sống, là cái vốn đã có sẵn. 

Tự mình làm cho cái vốn ấy mỗi ngày một lớn lên thì sự sanh hoạt mới tiến bộ, đời sống 

mới hạnh phúc hơn lúc mình có mặt ở thế gian. Về mặt trí não tinh thần sự sống, mình 

có vốn Trời ban cho trí khôn. Mình làm cho trí khôn ấy càng tăng tiến mãi là đúng nghĩa 

tự do. Nếu mình bị gò ép trong trí tưởng hẹp hòi, thoái hóa, chỉ lo sung sướng thể xác, 

tinh thần bị gò bó mất cả lương tri, lương năng thì là mình làm cho quyền tự do mình 

suy nhược lần đến thú tánh, không còn tánh chất người trí nữa. 



Như vậy quyền tự do đoạt được hay không cũng chỉ tại mình chớ không phải tại Trời. 

Trời cho một cái vốn khôn ngoan mà tự mình làm tăng thêm hay giảm xuống cũng tại 

mỗi người hiểu giá trị mà bồi dưỡng nó. 

Về Đạo đức tinh thần, CHƠN LINH, điểm linh quang Trời ban là vốn. Mình lập công bồi 

đức tô điểm cho nó thanh khiết thì ngày thoát xác sẽ về với Chí Tôn một cách dễ dàng. 

Phải đoạt Pháp mới về được. Mà chủ của Pháp là Phật Mẫu nắm, phải trau tria thế nào 

cho tương quan giữa Pháp với Phật, thì tam huê tựu đỉnh: Tinh, Khí, Thần mới hiệp 

nhứt. Tự do, nói tóm lại, là tự do đoạt Đạo.  

Nếu trái lại, điểm linh quang hao mòn thì Chơn Thần không hiệp được với Chơn Linh. 

Cơ đoạt Đạo bị trể nãi là tại mình tạo oan nghiệt. Tự do là quyền của mình chứ không 

phải của Đức Chí Tôn. Mình làm cho mình đoạt Pháp, chớ Chí Tôn không dùng quyền 

phép đem mình về với một chơn thần ô trược được. 

 

Tóm lại: Dân Chủ là khi người dân không còn chia rẽ, phải thực hiện Đại Đồng nhơn loại 

mới có Dân Chủ. Còn Tự Do là Tinh Thần không bị phụ thuộc bởi một quyền lực nào. 

Khi  thế giới đại đồng nhìn nhau anh em một Cha là ông Trời thì mới có Dân chủ.  

Khi Chơn Linh về với Đức Đại Từ Phụ mới gọi là Tự do. 

  

V. ĐẠI ĐỒNG XÃ      

Từ Chánh môn có con đường dẫn thẳng hướng Đông, qua khuôn viên trung tâm Đền 

Thánh. Tại khuôn viên này có ba Bửu tháp của Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Thượng 

Phẩm Cao Quỳnh Cư và Thượng Sanh Cao Hoài Sang. 

Kế đến, trước Đền Thánh là một sân rộng gọi là Đại Đồng Xã có cấu trúc như một 

quảng trường với chiều dài 300m (tính từ ngoài hai con đường trục) và bề rộng trung 

bình là 81m. Theo bề ngang sân Đại đồng xã, bao gồm cả hai con đường hai bên rộng 

18m, nối với hai con đường trục ở hai đầu làm thành một đường vòng quanh, ôm lấy 

toàn bộ các công trình kiến trúc nhỏ bố trí trên sân. Bên trong là thảm cỏ và sân gạch.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_C%C3%B4ng_T%E1%BA%AFc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Qu%E1%BB%B3nh_C%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Ho%C3%A0i_Sang


Bên trong Đại Đồng Xã từ hướng Chánh môn vào Tòa Thánh có tượng Thái tử Si Đạt 

Ta ngồi trên lưng ngựa đi tìm đạo. Tiếp theo là Cửu Trùng Thiên (nơi đặt liên đài chứa 

di cốt của các chức sắc Cao Đài được phong từ bậc Tiên trở lên để cử hành tang lễ).  

ĐẠI ĐỒNG LÀ GÌ?  The universal fraternity (concord), Universal harmony. 

 Đại: Lớn. Đồng: cùng chung. Đại đồng là cả thế giới chung một nhà, không phân biệt 

quốc gia hay chủng tộc. Xã hội đại đồng là một xã hội trong đó khắp mọi nơi đều hòa 

bình, an lạc, mọi người đều bình đẳng, không còn phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem 

nhau như anh em một nhà. Đó là một xã hội thái bình an lạc lý tưởng, là đời Thượng 

nguơn Thánh đức mà nhơn loại đều mong ước. Từ xưa cho tới nay, đã có nhiều nhà 

đạo đức, nhiều triết gia, nêu ra nhiều học thuyết để thực hiện đưa đến một thế giới Đại 

đồng, nhưng tất cả đều không đạt được, vì con người còn có lòng tham lam ích kỷ về 

DANH, LỢI, QUYỀN.  

Gần đó là cây Bồ đề cổ thụ do Đại đức Thera Narada, phó Tăng thống Phật giáo 

Srilanka, tặng cây con chiết từ cây Bồ đề ở Chùa Mahabodhi (Bồ Đề Đạo Tràng), Ấn Độ 

Ngài đem cây cho Hội Thánh vào năm 1953.  

                        (hình internet) 
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VI. ĐỨC DI LẶC TRONG TÔN GIÁO CAO ĐÀI 

                                    (hình internet) 

Nằm trên Tịnh Tâm Đài, mặt tiền như cái trán với hai cửa được coi như hai con 

mắt của Long Mã bái sư. Giữa hai cửa là biểu tượng Thiên Nhãn. Trên cao có tượng 

Phật DI LẶC (Maitreya) ngự trên tòa sen và trên lưng con Cọp. Biểu tượng con Cọp 

(Hổ) tượng trưng năm Bính Dần (1926) là năm Khai Đạo Cao Đài. 

Vâng lịnh dạy của Đức Chí Tôn, Đức DI-LẠC cầm quyền làm chủ Hội Long Hoa lần thứ 

ba. Đặt tượng Ngài ngồi trên nóc Hiệp Thiên Đài tượng trưng Ngài thấy, biết tất cả tín 

hữu từ trẻ em vào dự lễ Tắm Thánh đến hành vi của tín đồ, chức sắc, quan chức chánh 

quyền...Ngài quan sát, và chấm công điểm Đạo. 

 ĐỀ THI ĐỨA RA là : ĐỨC TIN & CÔNG ĐỨC (Công quả và Đạo đức). 

  

-“Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một Trường Công đức cho các con nên 

đạo." (TNHT. I. 27) 

 -" Vì vậy Thầy hằng nói cùng các con rằng : Một Trường thi Công quả. Các con 

muốn đến đặng nơi Cực Lạc Thế Giới thì phải đi tại cửa nầy mà thôi." (TNHT. I. 34) 

        Trong ngày Lễ khai Đạo: rằm tháng 10 năm Bính-Dần (19-11-1926) tại Từ-Lâm-Tự 

(Chùa Gò Kén –Tây Ninh), Đức Chí Tôn giáng ban cho đôi câu đối xác nhận kinh Di-

Lạc là Bản Vi bằng bàn giao giữa Phật Thích Ca và Đức Di-Lạc: 

     - DI-LẠC thất bá thiên niên khởi khai Đại-Đạo 

     -THÍCH CA nhị thập ngũ thế chung lập Thiền môn. 



       Đức Chí Tôn xác nhận rằng: nguơn hội này, Đức Di-Lạc đến để khai mối Đại-Đạo 

(Tam-Kỳ Phổ-Độ) kéo dài 700 000 năm. Còn Đức Thích Ca thì qua 2.500 năm (25 thế 

kỷ) đã kết thúc mối đạo Thiền (trong thời Nhị Kỳ Phổ Độ). 

Di-Lạc Vương Phật là vị Phật tương lai, Giáo chủ Đại Hội Long Hoa, thay mặt 

Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế cai trị Càn khôn Thế giới và Vạn linh. Trong 

Kinh Thiên Đạo của Đạo Cao Đài, Đức Phật Thích Ca giáng cơ ban cho 2 Bài Kinh 

: Kinh Đại Tường và Di-Lạc Chơn Kinh, nhờ đó chúng ta biết được nhiệm vụ và 

quyền hành của Đức Di-Lạc Vương Phật.  

Trong đề tài “Con đường Thiêng liêng Hằng sống”, Đức Phạm Hộ Pháp giảng: 
 

... Tam Kỳ Phổ Độ nầy, Đức A-Di-Đà Phật giao quyền lại cho Đức Di-Lạc Vương 

Phật chưởng quản Cực Lạc Thế Giới, nên Đức Di-Lạc Vương Phật hiện nay ngự tại  

Kim Tự Tháp, dưới tàn cây dương tối cổ ở Kinh đô Cực Lạc Thế Giới; còn Đức Phật 

A-Di-Đà  vào ngự trong Lôi Âm Tự; Đức Phật Thích Ca ngự tại Kim Sa Đại điện 

trong Kim Tự Tháp. 

  

 VII. VŨ TRỤ LÀ TRƯỜNG TIẾN HÓA CỦA VẠN LINH. 

Nếu suy gẫm, chúng ta sẽ thấy có hai con đường: 

1.Từ Thiên Nhãn nhìn ra là con đường tấn hóa của nhân loại: Thái Cực sinh Lưỡng 

Nghi. Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng. Tứ Tượng sinh Bát Quái. Bát Quái sinh vạn vật. 

Chúng ta nhìn thấy vạn linh phát xuất từ nguồn gốc của vũ trụ (Thiên Nhãn) phân tán ra 

khắp nơi trong thế giới vật chất hữu hình. 

2.Từ Chánh Môn nhìn vào Đền Thánh là con đường phản bổn hườn nguyên. Chúng ta 

thấy hình ảnh Thái tử Siddharta đi tìm Đạo. Con đường tìm Đạo đó phải đạt được LÝ 

TRUNG DUNG không quá khích, và có đủ BI, TRÍ, DŨNG mới có thể đắc Đạo dưới gốc 

Bồ đề. Rồi, khi qua khỏi Hiệp Thiên Đài, qua khỏi chín (9) bậc của Cửu Trùng Đài, 

muôn hình vạn thể vật chất đó sẽ hiệp nhất với Thượng Đế, tượng trưng bởi Thiên Nhãn 

trên Quả Càn Khôn.  



 Theo tác giả Nguyễn Huy, Bí Pháp vô hình ẩn tàng trong Đền Thánh nói lên phương 

pháp giải thoát, giúp chúng ta trở về hiệp nhứt với Thầy tức là đắc Đạo.  

❒ Con đường chánh yếu là Dâng Tam Bửu cho Đức Chí Tôn. Con đường lập công trong 

Cửu Trùng Đài hay Cơ Quan Phước Thiện,  

❒ Con đường tu luyện: Bí Pháp do Hiệp Thiên Đài giữ và được Đức Chí Tôn trao cho 

Đức Hộ Pháp. Phải tròn Tam Lập mới được nhận vào Tịnh Thất, bằng không ngồi lâu 

làm lớn bụng chứ không ích gì.  

         Mục đích tối hậu của tín đồ là hành trình THIÊN NHƠN HIỆP NHỨT. 

KẾT: 

Vừa bước qua năm 2023, chúng ta đã nhận nhiều tin bàng hoàng: 

- cuộc chiến giữa nước Nga và Ukraine ngày càng lan rộng, số người chết tăng cao, 

khói lửa tối trời. 

- Khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc bay sang Canada, Hoa kỳ thám sát trên bầu 

trời cả tuần mới bị bắn hạ. Những khinh khí cầu khác hiện diện tiếp tục...  

-Bắc Triều Tiên khoe tên lửa siêu thanh bắn qua Cali, tới New York…Chính quyền nước 

Nga tuyên bố hủy bỏ Hiệp ước hạt nhân đã ký! 

- Bi thảm hơn hết là trận động đất tại Thổ nhỉ Kỳ (Turkey), và Syria; đã có trên 43.000 

người chết. Nhà cửa của người dân hơn 10 thành phố đổ nát thành đống gạch vụn! 

LÀM SAO CHO NHÂN LOẠI ĐƯỢC SỐNG THANH BÌNH? 

Luật Nhân Quả là một trong các luật căn bản của vũ trụ. Nước lớn xâm chiếm tài 

nguyên nước nhỏ. Nước nhỏ xâm chiếm nước nhỏ hơn…Nhân loại cứ thế mà chém  

giết lẫn nhau. Không có phương thuốc mầu nhiệm nào để chữa trị căn bệnh của nhân 

loại hiện nay ngoài việc quay về với đời sống tâm linh;  nhớ đến lời dạy của Thượng Đế: 



THƯƠNG YÊU nhau; đối xử CÔNG CHÁNH với nhau  

 Những sự khó khăn và đau khổ của các quốc gia trên thế giới hiện nay là những cơn 

hấp hối, thúc giục đưa đến sự thay đổi. Đó là vì những lời thuyết giảng chân lý sẽ chẳng 

bao giờ được tiếp nhận khi người ta chưa biết gì về đau khổ. Người vô thần sẽ phải trải 

qua nhiều kiếp sống nữa ( vài ngàn năm) mới hiểu rằng trên đầu chúng ta, có hằng hà 

sa số Phật, Tiên. Sau khi chết, tất cả vong hồn đều bị phán xét theo luật công bằng của 

Trời Đất, không thể lo lót, chối cải như ở thế gian. Với người hữu thần, phải chọn Chánh 

giáo để noi theo. Không phải dâng nhiều lễ vật, cúng lạy nhiều mà được giải thoát. Nếu 

chúng ta thực sự tri hành hiệp nhứt, hành động với tinh thần Bác Ái, chúng ta phải làm 

sao cho Thượng Đế hiện diện trong lương tri và đời sống của chúng ta. 

                 • Cầu nguyện là lúc bạn nói chuyện với Thượng Đế. 

                            • Thiền định là lúc bạn lắng nghe Thượng Đế. 

Hãy lắng nghe Thượng Đế trong sự tĩnh lặng của trái tim và tâm hồn, Ngài sẽ nói cho  

biết KẾ HOẠCH HOÀN HẢO mà Ngài dành cho bạn. Chỉ cần im lặng và lắng nghe. 

Silent = Listen. 

Ngày 10.4 Giáp Thìn/ 21.5.1964, Đức Phạm Hộ Pháp giáng cơ dạy bảo: 

“… Ngày nay nước Việt-Nam có nhiều Thánh Hiền xuất thế, nhưng còn ẩn danh ở trong 

các hang thẵm để lo lập nghiệp sau này. Hội Long-Hoa sẽ đến ở tại Nam phần Việt-

Nam… Chỉ có chúng ta sau này phải lãnh sứ mạng đó. Bần Đạo rất vui mà tỏ Thiên cơ 

đã lộ. Bần Đạo để lời cám ơn và ban phép lành cho tất cả”. 

 *** 60 năm sau của lời dạy đó là  năm GIÁP THÌN 2024  

Xà chuyển (2025) Long thăng (2024) Thánh xuất trần 

Còn chờ Thân (2027) Dậu (2028) mới an dân... 

Từ cuối năm 2022 đến nay, trên đỉnh núi Bà Đen đã xuất hiện nhiều vầng mây rất lạ 

xưa giờ chưa thấy. Chúng ta nên nghĩ gì, hy vọng gì? Chúng ta chỉ biết cầu nguyện: 

  



“…Từ điểm Thương Yêu trong tâm Thượng Đế 

Xin Thương yêu tràn ngập trong tâm con người 

Cầu xin Đức Di Lặc (Đức Chúa Christna) sớm xuất hiện ở trần gian... 

                                                                                           Xuân Quý Mão 2023 

                                                                                             TÙNG THIÊN 

                                                                                             TỪ BẠCH HẠC 


